
 

 

ARJEN LUBACH - LEDIKANT 

Ik vlieg door Europa met Europese subsidie, 
Op kerosine en korting voor Europese klandizie, 
Met Europese precisie, een gezamenlijk nut. 
Maar ik stem op een man die zegt: “De EU die is kut.” 

Ik ben in alles een leek, maar ik houd toch m’n verhaal. 
“Global warming is fake,” maar zeggen ze op het journaal: 
“Vanwege de hitte moeten we zuinig doen met water.” 
DAN ZEG IK FUCK DAT, IK HEB EEN OPBLAASBAD – LATER. 

Dierenmishandeling, dat maakt me zo boos. 
Op de socials een post over een hond in een doos. 
Wie zoiets loco’s doet, dat blijft raden. 
Ik schud m’n hoofd en neem een hap karbonade. 

Of een family bucket chicken bij Kentucky Fried Chicken. 
Ik houd van kippen die ziek zijn en varkens die stikken, 
Liefst niet duurder dan duur, vanuit de schuur op ’t vuur. 
Wij zijn geen Joden of moslims met hun domme cultuur. 

Ik ben geboren in een doodgewone straat – IK MAG ALLES. 
Ik negeer de rode kruizen als ik denk dat het wel gaat. 
Ik zeg: leer de taal als je me niet verstaat – IK MAG ALLES. 
En gaat er een extra kassa open, raad eens wie er staat? Ik! 
Wil dat jij luistert als ik praat – IK MAG ALLES. 
Ik rijd terug op de vluchtstrook als er een file staat. 
Weet dat ik de spits teister met mijn Flitsmeister. 
Ik ben de doodgewoonste Nederlander die d’r bestaat. 

Ja, dit is mijn Nederland. 
Er is geen beter land dan dit. 
Ik kan het weten, want in dit landje daar woon ik. 
Hier stond mijn ledikant. 
Er is geen beter land, meneer. 
Ik kom uit Nederland, dus ik heb recht op net iets meer. 

Ik wil niet dat de regering kan zien waar we gaan. 
Ik heb niks te verbergen, maar dat gaat ze niks aan. 
Ik praat graag over privacy – het is hier geen China. 
En dat zet ik op Facebook, want dat vind ik prima! 

Ben alleen tijdens voetbal gelovig. 
Ik eet e-nummers, suikers en snacks uit de oven. 
Ik drink drank en doe drugs om me soms te verdoven, 
Maar vaccinatie? Daar twijfel ik over. 

Politici gaan voor eigen gewin. 
Dankzij hun wanbeleid sta ik diep in de min. 



 

 

Al mijn geld naar Den Haag, dat heeft toch geen zin. 
Ik ben wel fan van de koning en z’n hele gezin. 

Heb een duidelijke mening, laat me niet remmen. 
Ben voor het eerst in heel lang weer een keer wezen stemmen. 
Ik ben voor de vrijheid van mening! Hoef ik niet uit te leggen. 
’t Hangt er alleen nog vanaf wat je gaat zeggen. 

Ik wil steeds dat jullie weten wat ik vind – IK MAG ALLES. 
Ik ben op reis met mijn tas, dus ik neem twee plaatsen in. 
Ik zeg: respecteer de ruimte die ik wil – IK MAG ALLES. 
En is er een wedstrijd bumperkleven, raad eens wie er wint? Ik! 
Wil dat jij luistert als ik praat – IK MAG ALLES. 
Ik praat hard, vaak en veel als ik op vakantie ga. 
Pak je gays, dan pak ik je, maar ik scheld zelf met flikker. 
Ik ben de doodgewoonste Nederlander die d’r bestaat. 

Ja, dit is mijn Nederland. 
Er is geen beter land dan dit. 
Ik kan het weten, want in dit landje daar woon ik. 
Hier stond mijn ledikant. 
Er is geen beter land, meneer. 
Ik kom uit Nederland, dus ik heb recht op net iets meer. 


