
Handen van goud 
Ayoub Kharkhach 
 
Er is een automonteur uit Gouda 
Hij staat in Rotterdam 
Met een peukje en een kuch 
Bij het kinderziekenhuis 
Niemand is kwader  
Dan hij 
 
Langs de A12 vecht hij tegen tranen 
Daar doodongerust 
Rijdt hij langs lammetjes in mei 
Dat is m’n vader 
Mhm… 
 
Hij… kent… alle… 
 
Knopjes, alle kneepjes 
Alles wat knippert op het dashboard 
Hij zegt iets van:  

Ayoub, pak mar deze potlood 
En dan doe maar hem in die gatje daar 
En dan druk!  
Druk maar aan die knopje tussen die knopen 

En het raam ging open 
 
…Dat was die smart-technologie uit 2003 
 
Hoe vaak de automonteur ons uit Gouda 
Naar Marokko helemaal meenam 
Jaar op jaar met de auto, stug 
Met stokbrood, en smeerkaas, en koffie, een geldkluis 
Paspoorten en laders  
Dichtbij 
 
België, Frankrijk, Spanje, douane 
Aan de de Middellandse Zeekust 
Staan we nu veilig in de rij 
Dankzij mijn vader  
Mhm… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En hier wachten we, ‘s nachts! 
Op een gigantische parkeerplaats 
Urenlang op Ferry Maroc 
Onze laatste stop 
 
Vijftig Marokkaanse vaders 
Met rokende auto’s 
En een automonteur steekt kalm een peukje op 

 
Hij… ziet… elke… 
 
Derde auto hier instorten 

“Ja, natuurlijk dat is toch kan niet, als ga jij… 
Twee koelkasten dragen 
Eettafel, scooters, babywagen en 
Zeven fietsen, één voor elke kindje van jouw zus 
Ouache heb jij familie? Of heb jij circus? 
Maar is niet erg, is kleine klus 
Alles is komt goed” 

 
De zon komt langzaam op 
Zeelucht, meeuwen, aan de kust 
M’n vader die aan auto’s klust 
Hij kan het blind 
 
Hij heeft handen van goud 
Hij kan alles repareren  
Waar hij aan begint 
 
De zon komt langzaam op 
Ziekenhuis, parkeergarage 
Z’n sigaret draagt zijn bagage 
Liefde maakt blind 
 
Hij heeft handen van goud 
Hij kan alles repareren… 
 
Maar niet zijn kind. 
 


