
Jamal 
(Tekst: Jan Beuving / Muziek: Tom Dicke) 
 
De Merino’s, Aurora, vv Bunnik 
en FAK en RUC – nog altijd klinkt dat zoet 
De namen van vervlogen zaterdagen 
En als Jamal de bal had, kwam het goed. 
 
Met zeven jochies in de Honda Civic 
van Mitchells vader – longen zwart als roet –  
Hij toeterde naar alle mooie vrouwen 
En als Jamal de bal had kwam het goed. 
 
Drie leiders hadden wij: Rob, Jan en Theo 
door wie we ook nog werden opgevoed 
Ze gaven, sjekkies rollend, de tactiek aan: 
De bal moet naar Jamal - dan komt het goed 
 
We werden kampioenen in de C’tjes 
Advendo uit – naar huis toe in een stoet 
nadat we met 2-5 hadden gewonnen 
Want als Jamal de bal had, kwam het goed. 
 
De foto hangt nog steeds in de kantine 
Verschoten lachen wij je tegemoet 
Jamal languit voorop, met aan zijn voeten 
de bal – als hij die had dan kwam het goed. 
 
Dat alles is haast dertig jaar geleden 
En ik heb geen idee wat hij nu doet 
Maar toch passeert-ie soms nog mijn gedachten 
Want als Jamal de bal had, kwam het goed. 
 
Wanneer ik het journaal kijk, of de krant lees 
en ik wat somber ben, of afgemat 
Dan denk ik soms dat alles goed zou komen 
Wanneer Jamal de bal maar weer eens had 
 
 
 
 


