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Mistig en koud en half november
Nog nauwelijks volk op het station
Kijk, zeven vreemden vlak bij elkaar
Waar blijft de sprinter van zeven uur acht?

Een handjevol vreemden, verdwaald in november
(Nog altijd donker, in feite nog nacht)
Zien twee duiven die dansen en baltsen
Onder de vuilnisbak op het perron

Baltsen, zwaaien, dansen, draaien, snavel in je nek
Veren op veren, nagels op nagels, bek op bek op bek

De rossige student met beslagen bril
Moet blijven kijken tegen zijn wil
Hij gluurt naar de duiven en denkt:
Mmmmh... Mmmmh... Mmmmh...

Het meisje van vijftig op de moeilijke hakken
Laat juist nu haar regenbroek zakken
Ze tuurt naar de duiven en denkt:
Mmmmh... Mmmmh... Mmmmh...

De man van eind zestig, paar kilo te zwaar
Linnen tas, paardenstaart, maar nauwelijks haar
Hij loert naar de duiven en denkt:
Mmmmh... Mmmmh Mmmmh...

Wind uit het Oosten, de hele dag donker
De kans op regen en hagel is groot
Twee bange duiven dansen en paren
Zij heeft kale plekken, hij mist een poot

Baltsen, zwaaien, dansen, draaien, snavel in je nek
Veren op veren, nagels op nagels, bek op bek op bek



De bleke soldaat, volledig bepakt
Balt zijn vuisten diep in de zak
Hij staart naar de duiven en denkt:
Mmmmh... Mmmmh... Mmmmh...

Het meisje met de hoofddoek en de moeilijke huid
Kruipt weg in haar kraag en kijkt recht voor zich uit
Ze denkt aan de duiven en droomt:
Mmmmh... Mmmmh... Mmmmh...

En nog een jongen, koud en verloren
Ver van waar hij ooit is geboren
Propvolle koffer, lege statiegeldfles
Een nat papiertje met, wie weet, een adres
Hij spiedt naar de duiven en denkt:
Mmmmh... Mmmmh... Mmmmh

Baltsen, zwaaien, dansen, draaien, snavel in je nek
Veren op veren, nagels op nagels, bek op bek op bek

Dan klappert Hij de regen in:
Laatste applausje voor zijn duivin
Zij... zij is hem meteen vergeten
Druk met friet van gisteren eten
Daar heb je sprinter van zeven uur acht
Rups van licht en leegte uit de nacht
Zeven vreemden gaan op in de trein
Om nooit meer met zijn zevenen te zijn


