
 

 

SNACKBAR 
 

Samen met mijn dochter bij de plaatselijke snackbar 

We wachten op patatjes met en twee kaassoufflés 

Ze is vegetariër uit eigen overtuiging 

Als kleuter al een beter mens dan ik ooit ben geweest 

 

Er hangt hier een groot scherm waar we woordeloos naar staren 

Een eindeloos reclameblok. Beeld zonder geluid 

Een automerk, een frisdrank en iets dat ik niet kan plaatsen 

Langzaam stolt de frietdamp tot een laag op onze huid 

 

Voordat ik er erg in heb begint er een journaal 

Beelden van een moeder met een laken in haar hand 

En onder dat laken de contouren van een kindje 

Een kindje als mijn dochter maar dan in een ander land 

 

Dan sprint ik naar het scherm toe, zoekend naar de uitknop 

Maar de TV is weggewerkt in een houten schot 

Ik ga er dan maar voor staan, gebarend naar frietboer 

Zwaaiend met mijn handen als een losgeslagen zot 

 

Ze komt nog wel te weten 

Hoe de wereld in elkaar steekt 

Dat er grotere conflicten zijn  

Dan patat of friet 

 

Dat er gevochten wordt om eten 

Dat we wachten tot de dam breekt 

Ze komt het wel te weten 

Maar nu nog even niet 

 

Soms kan ik niet verkroppen dat ik fucking hypocriet ben 

Niet schelden en niet schoppen en niet wijzen naar dat kind 

Ik glimlach dommig alsof ik geen bodemloos verdriet ken 



 

 

En doe of ik de wereld ook één grote speeltuin vind 

 

Ik zou haar moeten zeggen: schreeuw, want dan krijg je je zin 

Grijp maar wat je grijpen kan en delen is de pest 

Pak de wapens op of krijg een knuppel op je kin 

Moord is soms noodzakelijk, verbinding is funest 

 

Maar goed, ik ben een slappeling dus blijf ik ouwehoeren 

Kijk dat is een beukenboom en zie daar loopt een hond 

Ik laat haar soms een uurtje wat op Youtube koekeloeren 

Beleid mijn activisme toch het liefste met mijn mond 

 

Ze komt nog wel te weten  

Van de horken en de zwijnen 

Een lustobject op pootjes 

Dat is hoe de helft haar ziet 

 

Als ze zijn uitgegeten 

Mag ze anoniem verdwijnen 

Ze komt het wel te weten  

Maar nu nog even niet 

 

Daar zitten we te eten met z’n tweeën in de snackbar 

Ik zoek in haar ogen naar wat zij net heeft gezien 

Dan opent ze haar mond en ik vrees wat er nu gaat komen 

Ze vraagt heel zacht of ze voor toe nog softijs mag misschien 

 

 

 

 

 
 


